Maaseik, 60 jaar topvolleybal:
uitleg en extra informatie bij de foto's in ons Jubileumboek ...

Uitleg bij de foto's ... Binnen onze redactieraad waren de meningen wat verdeeld. De ene
vond uitleg bij een foto — wie was dat? waar? wanneer? — interessant, zelfs onmisbaar. Een
ander wilde de lezer vooral gewoon laten genieten van de sfeer en de herinneringen die
worden gewekt door zulke oude foto's. Bovendien zouden sommige ondertitels uiteindelijk
uitgroeien tot hele verhalen: zou zo'n pagina dan niet snel te druk worden? Nog iemand
anders dacht dat het net spannend zou zijn om met vrienden in discussie te gaan: wie, waar
en wanneer ...

In dit digitale tijdperk ligt de 7ygitale’ gulden middenweg voor de hand: blader fysiek door
dit reéle jubileumboek, geniet, en vind uiteindelijk digitaal de oplossing op al je vragen: hier,
op deze webpagina.

Cover De kampioenen van 1960 (3e prov.): staand vinr: Francois Piron (bestuurslid), Firmin
Vancleef, Jean-Louis Goyens, Jan Klaps, Armand Put (secretaris) en Jef Verbeek
(voorzitter); zittend vinr: Willy Klaps, Willy Craeghs, Karel Vanbergen en Francis
Piron.

In actie: Jelte Maan, de kapitein en hét gezicht van ons team in de recentste 10 jaar.

P 2  Mathi Raedschelders, onze voorzitter van 1985 tot 2020, tijdens een radio-interview,
glunderend van trots bij de zoveelste bekerwinst. (2012)

P 3  Voorzitter Mathi Raedschelders tussen 2 poulains: Mats Karlsson en een piepjonge
Vital Heynen. (Op de achtergrond: Jacky Kempenaers.)

P4  Voorzitter Mathi Raedschelders (toen nog met de eeuwige sigaar) in gesprek met de
vroegere topspeler en latere toptrainer Dominique Baeyens.

Volleybal brengt een mens overal: voorzitter Mathi Raedschelders met vinr Robert
Kunnen, echtgenote Chrisje Gielen, Mathi zélf, René Corstjens, Steffi Merlevede, Paul
De Belder, Bie Cabus en Koen Corstjens voor het Colosseum in Rome. (Final Four in
Rome, 2008).

P6  Een historisch document: het befaamde aansluitingsformulier van 17 maart 1960.
Volleybal aan de Bospoort, met links onze sterspeler en international Jan Klaps.
Volleybal bij de Kruisheren. Enkele internationals zijn hier zo begonnen ...

De legendarische jaarlijkse topwedstrijd tussen de Kruisheren en hun zesdeklassers.

P9  Archeologisch erfgoed: het typische scorebord van die tijd (Coca-Cola!) was geschikt

voor setstanden tot 99 — 99! (Het was in feite dan ook een scorebord voor het
basketbal ...) Het leert ons dat deze wedstrijd in Tongerlo plaatsvond. Agnes Segers
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gaat onvervaard het luchtduel aan, tot ontzetting van de jonge supporters. Miet
Molenaers is er vrij gerust in.

Beachvolleybal op het Marktplein van Maaseik. Onze club had al wat ervaring met de
organisatie van beachvolleybalkampioenschappen, maar in augustus 2003 zorgde
BeachVolleyMaaseik (met toenmalig voorzitter Wim Segers) in samenwerking met de
stad en de handelaren voor een onuitgegeven stunt: het toptreffen vond plaats op de
historische Markt van Maaseik. De terreinen moesten in één dag worden aangelegd,
met 700 ton zilverzand uit een groeve in Maasmechelen. En dat zand (een laag van
30 cm) moest na afloop natuurlijk ook zo snel mogelijk weer weg ...

Zand, zon, randanimatie, veel deelnemers, veel publiek, veel fun. De gebroeders Van
Eyck lijken minder geinteresseerd. Rechts achteraan ligt de Minderbroederskerk aka
Ursulinenkerk, en over de daken heen zie je in de verte een glimp van het landelijke
Heppeneert.

Het kampioenenteam dat in 1975-76 met amper 6 verliessets de promotie naar 1e
nationale afdwong: voorzitter Eric Van Lancker, secretaris Philippe Van Cauwelaert,
Joost Aerts, Robert ('Ber') Devries, Jos Kuipers, burgemeester Mathieu Segers; Eddy
Evens, Patrick Beenders, Wim Segers, Benno Beenders, René Corstjens.

Voor het Europa-tornooi 'Jan Klaps' (december 1973) haalden we achter het 'IJzeren
Gordijn' vier topploegen uit 'het Oostblok': Vasas Boedapest, Steau Boekarest, Slovan
Bratislava en Lokomotiv Plovdiv. In de nog vrij nieuwe sporthal van Neeroeteren
speelde Mavoc de openingswedstrijd tegen de Belgische selectie van 1963, namelijk
de ploegmaats van onze Jan Klaps die op het EK '63 in Roemenié onwel werd tijdens
de openingsceremonie, in coma ging en kort daarna overleed ...

Vinr: Jos Klaps, Joost Aerts, René Corstjens, Patrick Beenders, Jos De la haye, Wim
Segers, Willy Craeghs, Mathieu Segers, Jef Hamaekers, Jan Martens, Jos Verbeek,
Frans Ruttens.

Onze jeugd traint in TI Sint-Jansberg o.l.v. Peter Germeau.

Onze jeugd traint in TI Sint-Jansberg ...

Groepsfoto van een groeiende volleybalfamilie. Zoek jezelf en je oude ploegmaats ...
Wim Segers hangt in TI Sint-Jansberg boven Ber Devries te wachten ...

Voorzitter René Westhovens (uiterst links) showt trots zijn dames.

Enthousiaste mini's: vinr boven: Yves Latour, Tom Frenssen, Raf Peeters; onder:
Benny De Busser, Yves Gonnissen, Garmen Mersch.

In de tijd dat we nog allemaal uit dezelfde fles dronken. Zegt Wim: "Hey Joeés, loat
miech auch ins drénke!" Patrick Beenders heeft nog geen dorst.

Teun Buijs en Eddy Evens hebben iets te vieren. De eerste landstitel in 19917?
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Frederik Delanghe en Pascal Delfosse in actie.

Roger Schoonbroodt kwam in 1985 naar Maaseik en mocht aan het einde van het
seizoen al meteen meevieren: onze eerste Beker!

Stevige publieke opkomst in de stedelijke sporthal (Fortis Cup tegen Modena?)
De jeugd in actie.

Op volleybalkamp in het Adeps-sportcentrum Worriken in Bltgenbach o.l.v. Martin
Coenen en Peter Germeau.

Frank Van Roost behelpt zich in de oertijd van de digitale communicatie (1998) in de
'perszaal' van het Russische Belgorod.

Volleybal brengt een mens overal: de vipruimte in Jekaterinenburg was oorspronkelijk
een mausoleum. Zomaar in de sporthal.

VRT-radioreporter en voetbaljournalist Peter Vandenbempt ging in 1998 mee op
avontuur naar Belgorod (Rusland) en deed een vrij akelige ontdekking.

Volleybal brengt een mens overal: gezellig bij elkaar in een vliegtuigje. We herkennen
vinr Mathieu Bollen, Ivo Rutten, Anders Kristiansson, Peter Platenik, Joppe Paulides,
Kristof Hoho, Robert Kunnen, Mathi Raedschelders, Theo Goyens, Jean Troubleyn.

Jeugd in actie.

Blijde intocht van de kampioenen: Bart Van Hoyweghen, Joao Carlos De Menezes
Campos ('Negreli') en Pascal (‘Paco') Delfosse.

Volleybal brengt een mens overal: iemand een idee waar dat ook alweer was?

Volleybal brengt een mens overal: voorzitter Mathi en clubmanager René Corstjens in
Warschau.

Jan-Willem Roex wordt klaargestoomd door Luc Beesmans.
Kleine wasjes, grote wasjes, ... Theo Goyens in Almeria.

Volleybal brengt een mens overal: in Berlijn wandelde je toen nog niet zomaar waar
je wilde. Theo Goyens, Johnny Raedschelders, Patrick Beenders, Jos Baeten, Francis
Telen, xx Boonen, Jos De la haye.

We hebben (alweer) iets te vieren in 2000-'01: de bronzen medaille in de Final Four
in San Sepolcro (ITA), na winst tegen Montichiari (ITA): Kristof Hoho, Jiri Popelka,
een supporter met ons truitje, Franky Reijmen, Inoslav Krnic, Richard Schuil, Jesper
Hanssen, José Luis Molto, Martin Lebl.
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Kijk eens naar het vogeltje! Jan-Willem Roex en Claes Haldorsson, ergens waar het
berekoud is.

Onverwacht bezoek in de kleedkamer. Eddy Evens, Roger Schoonbroodt, Johan
Tielens, Wim Segers, Benno Beenders en nog een halve speler ...

We hebben (alweer) iets te vieren in 1991: Roger Schoonbroodt, Vital Heynen, Eddy
Evens, Johan Tielens, Marcel Haegens, Johan Praets, Jacky Kempenaers, Teun Buijs,
Dariusz Kurek.

Een stevig blok van Jan-Willem Roex en Frederik Delanghe.

Anders Kristiansson met de richtlijnen; Franky Reijmen wil schijnbaar graag naar huis.

Richard Schuil en Robert Van Es.

Een van de vele bezoeken aan Czestochowa (Polen). VInr een gids, Jos De la haye,
René Corstjens, Jean Troubleyn en Mathi Raedschelders.

Marc Vermeulen en zijn hooligans in Wenen. Lees voor alle uitleg gewoon het artikel
op pagina 30 ... De overwinning tegen SISLEY Treviso was een absoluut hoogtepunt!

We hebben alweer iets te vieren: onze jeugd is kampioen van Belgié in 2005, o.l.v.
Yvo Thys.

José Luis Molto tegen Modena
Supportersfeestje rond Anders Kristiansson

Marc Vermeulen op de schouders van Jean-Luc Deluyker, tussen Pascal Delfosse,
Wout Wijsmans en Kevin Barnett.

Vital Heynen tussen de supporters (Jos Stakenborg en Koen Winkels).
CEV-persconferentie in het Stadhuis van Maaseik.

Anders Kristiansson met V-teken: alweer gewonnen (zilver) in seizoen '98-'99 in
Almeria: we herkennen o.a. Wout Wijsmans, Franky Reijmen, Jan-Willem Roex, Fons

Vranken, Luc Beesmans, Pascal Delfosse, Claudio Gewehr, Theo Goyens, ...

Dr. Rudi Pyls en kiné Fons Vranken voeren Bruno Augusto Furtado af. Libero Alan
Barbosa Domingos kijkt een ietsje aangeslagen toe.

Supporters gaan overal mee...
Inoslav Krnic, Franky Reijmen, Jiri Popelka

Richard Schuil, Franky Reijmen, José Luis Molto
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Wout Wijsmans en Vital Heynen. Het is nooit goed genoeg, en het kan altijd toch nog
een ietsje beter: zo word je een topper!

Supporters Koen Winkels en Jos Stakenborg.
Eric Deckers jut het publiek nog wat op.
Lees de artikeltjes!

Nicholas Cundy smasht; Georg Wiebel, Bert Derkoningen en Nuno Pinheiro in de
dekking: Final Four in Rome (2008).

Hiroyoshi Hanano tussen Nuno Pinheiro en Georg Wiebel.

Nuno Pinheiro

Supporters Kurt Raeven en Johan Spierings

Kay van Dijk

Anders Kristiansson en zijn dauphin Vital Heynen

Hiroyoshi Hanano

Eddy Evens: ook na zijn spelerscarriere erg belangrijk voor de club.

In Rome tegen Roma Volley voor de CEV Cup (24 maart 2008). Geen leuk plafond
voor een spelverdeler.

Met het vliegtuig (een Embraer EMB-120 Brasilia Turboprop) op weg naar
Montenegro.

Budva, aan de Adriatische kust: Vital Heynen, Ivan Janssen, Luc Beesmans en Brecht
Van Kerckhove.

Bekerfinale 2012: Jo Van Decraen, Bert Derkoningen, Jelte Maan, Yannick van
Harskamp, Hermans Egleskalns, Matthias Valkiers, Wannes Rosiers, Pieter Verhees,
Nathan Wounembaina.

Vital Heynen broedt iets uit.

Leo Peeters (die als sportjournalist al bijna een halve eeuw nagenoeg élke wedstrijd
van Maaseik volgt) valt ervan achterover ...

Bekerwinnaars 2012: Michael Parkinson, Simon Van de Voorde, Yannick van
Harskamp, Jo Van Decraen, Matthias Valkiers, Hermans Egleskalns, Wannes Rosiers,
Kevin Klinkenberg, Pieter Verhees, Nathan Wounembaina en Bert Derkoningen. En als
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je goed kijkt, vind je ook nog ergens Jelte Maan. (Kiné Luc Beesmans deelt in de
vreugde.)

De beker wordt trots getoond. Kevin Klinkenberg en Jo Van Decraen assisteren hun
voorzitter Raedschelders bij het interview.

Gdansk (Polen), midden januari 2019. Burgemeester Pawel Adamowicz (ook nauw
betrokken bij volleybalteam Trefl Gdansk) was in het voorbije weekend neergestoken
tijdens een toespraak op een feest. De delegatie van Maaseik voegde als hulde onze
supporterssjaal toe aan de vele kaarsjes. Voorzitter Raedschelders legde bloemen en
bracht een groet voor de lege tribune. De Champions League-wedstrijd werd achter
gesloten deuren gespeeld.

Een van onze sympathiekste medewerkers, Lambert Peeters, overleed onverwacht op
6 juli 2018. In 2015 kreeg hij nog de Leon Goyens Fair Play Trophy overhandigd.
Deze Fair Play Trophy is een huldebetoon aan Leon Goyens (°13 februari 1954 — t27
september 1991). Leon, een geboren en getogen Maaseikenaar, studeerde
kinesitherapie en werd zowat meteen na zijn studies (einde jaren 70) de vaste
fysiotherapeut van ons A-team. In tijden dat steeds meer en steeds intensiever werd
getraind terwijl sporthalvloeren nog geen echte sportvloeren waren, had hij heel wat
werk met de spieren en gewrichten van onze spelers! Leon overleed op 37-jarige
leeftijd aan de gevolgen van een spijtig ongeval met een verhuislift. Het heengaan
van deze man die zo nauw betrokken was bij de club en die door de aard van zijn
werk ook meer dan eender wie een hechte band had met de spelers, was een
enorme schok. De club vergeet hem niet en reikt daarom elk jaar opnieuw de Leon
Goyens Fair Play Trophy uit aan een speler of medewerker van de club met een
bijzondere staat van dienst.

Beker 2012. Kijk, zdnder champagne gaat dat ook!
Sinterklaas bij de jeugd. (En Ivo Rutten zag dat het goed was.)

Ontvangst van de landskampioen van 2019 op het stadhuis van Maaseik.

Vol huis tegen het Cuneo van Wout Wijsmans (14 dec. 2010): de eerste van
meerdere legendarische stunts in onze eigen topsporthal.

Opening LOTTO D6me op 8 oktober 2008: minister Marino Keulen, burgemeester Jan
Creemers, schepen Dirk Verlaak, voorzitter Mathi Raedschelders, architect Marc
Janssen, provincieraadslid-gedeputeerde Jules d'Oultremont, Geert Diepers (NV
Teide).

De perstafel in de Champions League tegen een Poolse tegenstander.

50-jarig bestaan in 2010: een relinie van oud-spelers.

Onze jeugdspelers brengen 50 witte rozen: hulde aan mensen van onze club en rond
onze club die ons te vroeg hebben verlaten. Een vereniging met een respectabele
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leeftijd overleeft nu eenmaal haar leden, daar is niets aan te doen. Maar we vergeten
hen niet.

Huldiging van oudste medewerkers en oudste abonnee (manager René Corstjens met
Martin Coenen, Jean Paumen en Michel Corstjens).

vinr: Mathieu Bollen, Claes Haldarsson, René Corstjens, Bert Goedkoop, Anders
Kristiansson: allemaal trainers ...

De familie Raedschelders (Mathi en Chrisje, samen met Steven, kleindochter Lana en
Bregt).

Dominiek Stinckens en Willy Bruninx bij het 50-jarig bestaan.

De Nederlandse scheidsrechter Frans Loderus fluit in Maaseik zijn laatste
internationale wedstrijd. De Zweed Dardan Lushtaku is hier onze set-up van dienst in
het jaar dat we in modieus zwart speelden.

Opening LOTTO D6me in 2008. Iris Neel en Celine Truijen brengen de gedenkplaat.

Je hebt nooit te veel medewerkers, supporters, bezige bijtjes, werkmieren of andere
vrijwilligers. Het wordt wél een probleem om ze allemaal te vernoemen, laat staan
om ze allemaal op de foto te krijgen! Een welgemeende 'sorry' aan wie ondanks onze
goede voornemens niet in dit boek geraakte ...

We hebben (alweer) iets te vieren: landskampioen in '98-'99: Met Marko Klok, Pascal
Delfosse, Kevin Barnett, Steve Smith, Hannes Brinkborg, Franky Reijmen, Wout
Wijsmans, Jan-Willem Roex, Claudio Gewehr, Vital Heynen, Michael Sealy en
natuurlijk de staf: Anders Kristiansson, Fons Vranken, Theo Goyens, Luc Beesmans.

Dominique Baeyens was als speler en als trainer nooit actief in Maaseik. Het moet
voor hem toch stiekem een vreemd gevoel geweest zijn, zo omringd door een
Belgisch topteam van Maaseikspelers Franky Reijmen, Vital Heynen, Filip Van Huffel,
Jan-Willem Roex, Yves Barthels en Frederik Delanghe ...

Ivo Rutten en Theo Goyens verwelkomen Thibaut Courtois.

Jelte Maan was 22 toen hij in 2008 naar Maaseik kwam. En vandaag gaat hij hier nog
altijd voorop in de strijd!

Damesploeg van '76-'77 in 2e nationale:

Foto boven: vinr Annie Borkelmans, Barbara Blankiewicz, Wies Dauven, Rita
Westhovens, Marina Creemers, Tine Muermans; onder vinr Annelies Aerts, Lisette
Muermans, Brigitte Quanten, Nicole Hendrickx, Lut Dreesen.

Foto midden: Annelies Aerts, Annie Borkelmans, Miet Molenaers, Marleen Aerts, Jet
Muermans, Annemie Voets, Mieke Deckers, zittend: Mia Muermans, Lut Dreesen,
Paula Segers, Suzy Voets en Judith Peeters.
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Cover

Cover

Foto onderaan: Jos Klaps met 'zijn vrouwen' in de prille beginjaren, in openlucht.
Jeugd en B-ploeg: zoek jezelf, mannen!

STEENGOED Cup: Frank Liebens huldigt de MVP's, de winnaars van de Fair Play
Trophy en de tornooiwinnaars.

Gouden Gids Maaseik — Het team van '84-'85

Kristof Hoho en pa Bertie

De broers Kristiansson rond René en Mathi

Trainer Marc Spaenjers met het team van '88-'89

Jos Baillien, Walther Kippers en Jos De la haye in overleg.

Jo Van Decraen en Kay van Dijk

Joel Banks (°3 april 1975) had al een indrukwekkende staat van dienst toen hij in
2016 aan de slag ging bij onze club, als T2 onder de Argentijnse topcoach Daniel
Castellani. In 2017 nam hij het roer over. Twee jaar na elkaar slaagde onze Britse
Belg (of Belgische Brit) erin om een totaal vernieuwd team (met bovendien erg
ongelegen blessures en zeer snel te integreren medical jokers) tot een
uitgebalanceerde groep te kneden en de landstitels van 2018 en 2019 te veroveren.
Deze prestaties bleven niet onopgemerkt: Joel Banks werd in 2018 én in 2019 door
de kenners uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. Naast GREENYARD Maaseik coacht
hij momenteel ook de Finse nationale ploeg. Ook in het lopende seizoen 2019-2020
moest hij opnieuw — na een ultrakorte voorbereiding — met een nagenoeg nieuw
team van start. Toch staat de landstitel van 2020 op zijn verlanglijstje. Instructies en
peptalk voor Yurii Semeniuk, Jonas Kvalen, Simon Peeters, Jan Zimmermann, Andri
Aganits, Jelte Maan, een grotendeels verborgen Just Dronkers, Lou Kindt en de
anderen. Ook kiné Luc Beesmans luistert mee.

Schiervelde, mei 2019! Dolle vreugde na de onvergetelijke ontknoping van de
spannendste play-offs ooit. Jan Zimmermann heft de trofee met naast hem Seppe
Baetens, Simon Peeters en teammanager Ivo Rutten. Op de tweede rij: T1 Joel
Banks, Jelte Maan, Just Dronkers, Stef Van Heyste en Jolan Cox (met de schaal).
Daarachter wordt het puzzelen met kiné Luc Beesmans, Jay Blankenau, T2 Ivan
Janssen, Timo Tammemaa, assistent-kiné Joachim Luts, Aleks Grozdanov, Andri
Aganits, Elias Thys, Robert Wojcik, Keith Pupart en scout Guy Schroyen. (Foto met
dank aan Jan Vanmedegael.)

Ziezo. Of nog niet ziezo? Heb je thuis nog een leuke foto gevonden? Duikt er opeens nog
een straf verhaal in je geheugen op? Wij kunnen foto's en/of verhalen nog altijd toevoegen
aan deze webpagina. Je weet ons wel te vinden ...



